Hervormde Gemeente te Meerkerk

Orde van dienst — Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zondag 28 januari 2024, 09.30 uur
Voorganger: Ds. E. van der Poel

Voorzang: Weerklank Psalm 99 vers 8

Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,

die met macht gekroond / op de Sion troont.
Houd Hem hoog in ere!/ Heilig is de HERE.

Stil Gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 95 vers 1 en 2
Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht

En blijde psalmen, juichend groeten.

De HEER is groot, een heerlijk God,
Een Koning, die het zaligst lot,

Ver boven alle godn, kan schenken.
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand;

't Is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Lezing formulier Heilig Avondmaal




Zingen: Psalm 95 vers 4

Want Hij is onze God, en wij

Zijn 't volk van Zijne heerschappij,

De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 18:35-19:10

Zingen: Weerklank lied 464 vers 1,2 en 4
U heb ik lief, mijn God en Vader.

U heb ik lief, mijn toeverlaat.

Ik wil U dienen met mijn daden

U, die in eeuwigheid bestaat.

U heb ik lief, o eeuwig licht,

U die mijn leven richt.

Ik was verward, verblind, verloren;
U zocht ik, maar ik vond U niet.
De duisternis bleef mij bekoren;

ik bleef bij wat de wereld biedt.
Uw Zon is voor mij opgegaan

en schijnt in mijn bestaan.

Heer God, bewaar mij in uw wegen,
zodat ik niet meer dwalen zal.

Maar laat mij leven uit uw zegen
dat ik niet voor het kwade val.
Verlicht mijn leven, mijn bestaan,
zodat '’k met U kan gaan.

Preek: “Weg van de tolweg’ n.a.v. Lukas 19:1-5



Zingen: Weerklank lied 264
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat

Jjij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,

al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed
Kinderen van de zondagschool vertellen iets

Collecten

MeerKERK app
15t collecte is bestemd voor de diaconie.
2% collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.
3% collecte is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk.



Slotzang: Psalm 147 vers 10

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,

Deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len,
Zo wou Hij met geen volken hand'len;
Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Zegen



