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Voorzang: Weerklank Psalm 61 vers 5 

Blijf, o God, de koning sparen / tal van jaren, 

doe hem tronen voor uw oog. 

Zend als wachters aan zijn zijden, / die hem leiden, 

trouw en goedheid van omhoog. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2 

D' algoede God zij ons genadig, 

En zegen' ons met overvloed; 

Hij doe Zijn aangezicht gestadig 

Ons lichten, en Hij zij ons goed; 

Opdat elk genegen 

Zich aan Uwe wegen 

Op deez' aarde wenn'; 

En de blinde heiden, 

Nu van God gescheiden, 

Eens Uw heil erkenn'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De volken zullen U belijden, 

O God, U loven al te zaâm. 

De landen zullen zich verblijden, 

En juichen over Uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, 

Hunne zaak beslechten, 

In rechtmatigheid; 

Volken op deez' aarde, 

Die Uw arm vergaarde, 

Die Gij veilig leidt. 

 

Tien Geboden 

 

Zingen: Psalm 119 vers 3 en 86 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 

Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 

Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 

Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 

Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 

Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Johannes 14 en Handelingen 4:23-33 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Weerklank lied 192 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja! 

 

Preek: ‘Van onder wijzen’ n.a.v. Johannes 14:26 

 



 

Zingen: Weerklank lied 219 

Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 

Hij heeft de dood verslagen. 

Nu zal al wie gelooft in Hem 

de kroon des levens dragen. 

Wijk niet van Hem. 

Hoor naar zijn stem. 

Reeds wenken ons van boven 

de scharen, die Hem loven. 

 

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

wat Ik u heb gegeven. 

Er blijft bij alle aardse last 

een open deur ten leven. 

Werp van u af 

wat Ik niet gaf. 

Blijf u standvastig scharen 

bij wie mijn woord bewaren. 

 

Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 

nog is de worstling gaande. 

Ik ben ‘t, uit wie gij krachten schept, 

houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: 

Ik blijf nabij. 

Ik houd u vast in ’t lijden. 

Niets zal u van Mij scheiden. 

 

Dankgebed 

 

Collecten 

MeerKERK app 

1ste collecte is bestemd voor de diaconie. 

2de collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). 

3de collecte is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. 

 

 



 

Slotzang: Weerklank Psalm 143 vers 8 en 9 

Laat ’s morgens uw genade dagen 

voor ogen die het donker zagen. 

Ik bouw op U en anders geen. 

Wijs mij de weg van uw behagen, 

mijn ziel wacht het van U alleen. 

 

Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 

mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 

Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 

Uw goede Geest zij mijn geleide; 

voer mij in een geëffend land. 

 

Zegen 

 

Zingen: Wilhelmus vers 1 en 6 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 


