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Voorzang: OTH 482 vers 1 en 4 

Dank U voor de wond’ren die gebeuren; 

dank U voor de bloemen in het veld. 

Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 

van Uw liefde voor een mens vertelt. 

 

Dank, dank, dank o Heer. 

U blijft altijd bij ons Heer. 

Amen, Amen, Amen. 

 

Dank U voor het wonder in mijn leven; 

dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 

Dank U dat U alles hebt gegeven, 

dat U alles voor mij hebt volbracht. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 130 vers 3 en 4 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

 

 



 

Hoopt op den HEER, gij vromen; 

Is Israël in nood, 

Er zal verlossing komen; 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israël eens vrij 

Van ongerechtigheden; 

Zo doe Hij ook aan mij. 

 

Lezing 1e deel formulier Heilig Avondmaal 

 

Zingen: Psalm 33 vers 3 en 5 

Hij schept in 't heilig recht behagen; 

Zijn wijsheid is alom verspreid; 

Men hoort al 't wereldrond gewagen 

Van Zijne goedertierenheid. 

's HEEREN alvermogen 

Bracht de hemelbogen 

Door Zijn woord in 't licht; 

Heeft de flonkervuren, 

Die den tijd verduren, 

Door Zijn Geest gesticht. 

 

Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 

Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 

Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, 

Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 

Schoon de heid'nen samen 

List op list beramen, 

God verbreekt hun raad; 

Schoon de mogendheden 

Snood ontwerpen smeden, 

Hij belacht haar haat. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 en Colossenzen 1:9-14 



 

Zingen: Weerklank lied 114 vers 1 en 2 

Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

Preek: ‘Licht voor de wereld’ n.a.v. Johannes 1:1-8 

 

Zingen: Weerklank lied 102 

Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

 

Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

 



 

Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

Dor en droog geworden aarde 

die om dauw en regen vraagt 

dode mens die snakt naar adem 

wereld die om toekomst vraagt: 

Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 

die mijn welbehagen draagt. 

 

Dankgebed 

 

Collecten 

MeerKERK app 

1ste collecte is bestemd voor Tearfund – Hongersnood Soedan. 

2de collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). 

3de collecte is bestemd voor de zondagschool. 

 

Slotzang: Psalm 36 vers 3 

Bij U, HEER, is de levensbron; 

Uw licht doet, klaarder dan de zon, 

Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 

Wees, die U kennen, mild en goed, 

En toon d' oprechten van gemoed 

Uw recht, waar z' op vertrouwen. 

Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 

Noch boze hand in ballingschap 

Ellendig om doe zwerven. 

Daar zijn de werkers van het kwaad 

Gevallen in een jammerstaat, 

Waarin zij hulp'loos sterven. 

 

Zegen 


